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Meer - het -

ledereen is welkom!
21 september 2025, 10:00

Sint-Catharijnekerk, Brielle
een dienst met vreedzame
samenwerking en bijdragen van:
het Apostolisch Genootschap,
Rockanje

de Protestantse Gemeente, Brielle
de Rooms-Katholieke Kerk, Brielle
de Vrijzinnigen, Brielle

de Welkomkerk, Rockanje

———————
/




liturgische schikking

uit zwarte stenen en dood hout groeien rode rozen
het riet is geknakt maar niet gebroken
een verbeelding van het lied dat we vandaag horen

moge waarheid en vrijheid tot elk land komen

moge vrede in overvloed zijn waar de strijd zo lang heeft gewoed
dat ieder mag proberen lief te hebben en samen op te bouwen
een wereld verenigd, die elk onrecht rechtzet

een wereld verenigd in haar liefde voor vrijheid

samen vrede verkondigend in één lied

OECUMENISCHE VIERING

deze vredesdienstis voorbereid door
Hennie Deur

Josje Heijkamp

Aryanna Herscheid

Suzanne Leentvaar

Arja Schokker

Peterjan van der Wal

voorgangers, Ron Reevers
ds. Eibert Kok

lector, Cobi Hanemaayer
gebeden, Jasper Rutten
organist, Jan Meuleman

A Capella -, Zang- en het Kinderkoor
van het Apostolisch Genootschap, Rockanje.




ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach

1685-1750
Praeludium in a-moll
BWYV 543/1

- welkom

- stilte

- lied Gezangen voor Liturgie 568 / 276 Liedboek
- opening

-lied 1010 Liedboek

- A Capelle koor ‘This is my song...’

uit de BIUBEL

- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.

- gebed bij de opening van de Schrift

- moment met de kinderen
- opname kinderkoor:
‘Als alle kinderen op aarde hand in hand tezamen gaan...’

- lezing Jesaja 32, 16-17
- A Capelle koor ‘Ubi caritas...

- lezing Matteus 5, 1-10
- zangkoor  ‘Meer dan het gewone...’

- overdenking
- lied 1007

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

- orgelmuziek Sietze de Vries
*1973
‘O lieve Heer, geef vrede...’
lied 1009 (melodie Psalm 6)
Koraal en twee Versetten
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- inzameling

de inzameling is voor War Child
u kunt dit belangrijke doel ook steunen door uw gift
op rekening: NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Warchild

- lied ‘Handen heb je om te geven...’
uit, Zangen van Zoeken en Zien 129

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden

- lied 598 Liedboek / de lichties worden ontstoken
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

- stilte
- onze Vader

- kinderen komen terug
- ‘Als alle kinderen p aarde hand in hand tezamen gaan...’

-lied 423 Liedboek
- v wegzending en zegen

a Amen
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750
Fuge in a-moll
BWV 543/2

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk



Agenda week 39

ma 22 sep 10.00 Diaconaalinloophuis De Sjoel
12.30 inloop lunch
14.00 Crea-doe-Club De Sjoel
20.15 orgelconcert Sint-Catharijnekerk
HAYO BOEREMA
wo 24 sep 19.30 huiskring ‘Leef je geloof’ Gorcumplein 8
vr 27 sep 10.00 Diaconaal inloophuis De Sjoel
o.a. Repair Café
zo 28 sep 10.00 2°zondag van de herfst Sint-Catharijnekerk
ds. INEKE ZUURMOND
(Zwartewaal)

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl

JOHANN SEBASTIAN BACH-DIENST
IN DORPSKERK OOSTVOORNE

Ter gelegenheid van vijfentwintig jaar
Batz-Friedrichsorgel wordt op

zondag 19 oktober om 10.00 uur een
Bachdienst’ gehouden in de Dorpskerk van
Oostvoorne.

Dit betekent uiteraard veel muziek van
Johann Sebastian Bach (1685-1750) door
diverse musici, maar ook voor
gemeentezang. Het is een kerkdienst, zoals
die Bachs tijd in de Lutherse Kerk gebruikelijk was.

Het thema van de Bachdienst is ‘Jezus, mijn verblijden’.

De dienst wordt geleid door ds. Peterjan van der Wal.

M.m.v. organisten Ron van Halen en Jolanda Zwoferink, violiste Romy
de Winter en de Cantorij van de Protestantse Gemeente Oostvoorne
o.l.v. Jolanda Zwoferink. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Op 10 oktober 2000 werd in de Dorpskerk van Oostvoorne het Batz-
Friedrichsorgel in gebruik genomen. Het orgel, waarvan het oudste
pijpwerk teruggaat tot 1773, werd in zijn oorspronkelijke vorm door de
beroemde orgelbouwers Johann en Gideon Batz gebouwd voor de
Doopsgezinde Kerk te Haarlem. In 1807 werd het uitgebreid door Johan
Friedrichs uit Gouda. Na de nodige omzwervingen werd het in zeer
slechte staat aangekocht voor de Oostvoornse Dorpskerk, waarna het
tussen 1998 en 2000 volledig is gerestaureerd in laat 18¢-eeuwse stijl.



http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

